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2. Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. 

    Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen, helen, - vruchtbaar in de Heer. 
 

3. Vrede, vrede laat Gij in onze handen, dat wij die als zaad dragen door de landen,  

     zaaiend dag aan dag, zaaiend in den brede, totdat in uw vrede ons hart rusten mag. 
 

4. God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven, dan zal ons geen macht uit elkander drijven. 

    Zijn wij in U een, samen op uw wegen dan wordt ons tot zegen lachen en geween. 
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